
Lieve meisjes en jongens, 
 
Wat leuk dat jij wilt meeknutselen om een kijkdoos te maken! We zorgen dat er een 
plekje in de hal van de kerk komt, zodat als jouw kijkdoos af is de gemeente kan 
meekijken. Is het afgelopen week gelukt om de ene kant te maken? Ik ben benieuwd! 
Deze week maak je de andere kant van jouw kijkdoos.  
 
 
 Wie zien we hier….? Weet jij het….? Het is koning Nebukadnezar. Hij probeert te 

slapen. Maar het lukt niet. Hij heeft namelijk een enge droom gehad over een hele 
grote boom. Zo groot en sterk! Die boom stond midden op de aarde, maar zijn 
kruin is zo hoog tot aan de hemel, en zijn takken zijn zo weid, dat ze heel de aarde 
omvatten. Tjonge, wat een boom. Je zou zeggen, wat een mooie droom. 
Nou…wacht. Wat er toen gebeurde, daar is de koning zo van geschrokken. Ineens 
daalde er een engel uit de hemel, die hakte alle takken eraf, en die hakte de boom 
bijna helemaal om. Er bleef nog maar een klein stronkje staan. De koning is zo 
geschrokken. Hij ligt zwetend op bed. Wat heeft deze droom te betekenen….? Alle 
slimme mannen moeten komen en het de koning vertellen. Maar zij weten het 
niet. Daniël moet ook komen. Hij weet het wel. Hoe komt het dat Daniël het wel 
weet? Wat denk jij…..? Nou dat komt door de Heere God. Deze droom is van God, 
en daarom weet alleen Daniël de uitleg. Hij vertelt eerlijk tegen de koning: 
Koning, u bent die boom… U bent heel machtig…daarom wordt u heel 
hoogmoedig…u denkt dat u alles kunt maken, en vergeet daarom de kwetsbare 
mensen die a hankelijk zijn van u…en…u vergeet te buigen voor de Heere God…! 
Als u niet stopt met zondigen, en als u niet gaat buigen voor de Heere God, dan 

gebeurt met u wat er met die boom in uw droom 
gebeurde…De Heere God vernedert u tot de 
dieren van het veld!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Wat zou jij doen? Dan bekeer je toch je hart tot God? Dan ga je toch voor je bed 
buigen voor de Heere? Dan maak je je toch heel klein voor de Heere en beken je je 
zonde en schuld? Heel goed jongens en meisjes, doe het vanavond maar gelijk. 

Dat is wat de Heere van ons vraagt. Dan 
wil de Heere genadig zijn. 
Alleen…koning Nebukadnezar doet het 
niet. Hij gaat gewoon door. Erg he…? 
Daarom gebeurt er met hem, wat de 
Heere had voorzegt in de droom. Kijk 
maar in de kijkdoos. Zoals de takken 
van een boom worden afgehouwen, zo 
maakt de Heere hem tot een dier. De 
mensen zijn zo bang voor de rare 
koning geworden, dat ze hem 
wegsturen naar de dieren. Daar moet 
hij leven van het voer van de dieren. 
Verschrikkelijk. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Jullie begrijpen dat de HEERE het heel erg vindt om mensen zo te oordelen. De 
Heere God wil juist heel graag genade geven en Zijn liefde aan ons kwijt. Daarom, 
zolang als wij leven en zolang als de koning leeft, geeft de Heere kans om ons te 
bekeren tot de Heere God. Gelukkig zegt de koning eindelijk tegen God: U heeft 
gelijk. U bent machtiger dan ik ben. Ik heb mijn leven en mijn koningschap aan U 
te danken. Eindelijk erkent koning Nebukadnezar dat de Heere God de 
Allerhoogste God is. Met dat Nebukadnezar buigt voor de Heere, wordt hij weer 
een gewoon mens. Wat een les ligt daar voor ons in. Welke les? Kijk maar eens 
helemaal achterin de kijkdoos. Wat zie je daar…..? 

 
Een boom vol met vruchten! De 
Heere God wil dat ons leven net zo 
is als deze boom. Dat we niet voor 
onszelf leven, maar voor de Heere. 
Heb jij de Heere Jezus lief….? Heb 
je er weleens heel goed over 
nagedacht wat Hij heeft gedaan? 
Hij gaf Zijn leven! Voor wie? Voor 
mensen die liever zonder God 
leven. Bijzonder he…? Zulke 
mensen wil God nu redden. Aan 
zulke mensen wil God Zijn liefde 
kwijt. Daarom vraagt Hij van jou 
heel je hart. Jongens en meisjes, 
als je nu van de Heere Jezus 
houdt, dan ga je zelfs op Hem 
lijken. In wat je doet, in wat je 
zegt, in wat je denkt, in alles. Dat 
is vruchtdragen!  

 

 
 
 
Maken jullie er een mooie kijkdoos van? Ik ben heel benieuwd. Misschien versier jij hem 
wel heel mooi met eigen ideeën. Wij hebben er losse takjes ingelegd, maar misschien 
kun jij hem nog mooier versieren. Onderaan zie je nog wat meer foto’s hoe de kijkdoos 
gemaakt moet worden. Als hij klaar is, kun je hem meenemen naar de kerk.  
 
 
 
 
 



 
Om over na te denken en over door te praten 

 Weet jij wat hoogmoed voor zonde is…?  
 Koning Nebukadnezar was gewaarschuwd, en toch trok hij zich er 

niks van aan. Dat is heel erg.  
 Waarom trok hij zich er niks van aan denk jij? 

 De Heere wil dat we Hem grootmaken, en niet onszelf. Hoe kun je de 
Heere groot maken in je leven?  

 Zoek met elkaar eens de vrucht van de Heilige Geest op in Galaten 5.  
 De liefde staat als eerste genoemd. Waarom…..? 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

De boom van de achterkant 
 
 

    De bijl 

     

 
 
 
De vruchtenboom tegen de achterwand 


